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In de knel!
door Arie van der Stoep

Als ik in de knel zit, niet meer weet hoe verder te gaan. Als de strijd mij te zwaar valt, als er
verleiding is. Of wanneer ik Gods aanwezigheid en leiding niet meer ervaar, dan zegt het boek
Spreuken: ‘Pas nu op! Als je je slap betoont ten dage van de benauwdheid, dan komt je kracht in
het nauw! (1) Wat bedoelt de schrijver (Salomo)?

Dit: ‘Nu komt het erop aan, dat je standhoudt en positie kiest!" En hij heeft gelijk. Het is zo gemakkelijk,
om mijn hoofd maar te laten hangen, mij terug te trekken en vanuit de nederlaag te leven. Maar dat is
gevaarlijk!

Dit kan namelijk dodelijk zijn voor het blijven zien van het doel en het bereiken ervan, voor het
behouden van het perspectief dat God mij gaf. Want daarin ligt juist mijn 'kracht’, de kracht van mijn
geest, die vooruit wil. Die zou in het nauw komen.

Wat kan ik doen?

Juist dan, in de benauwdheid, moet ik kiezen. Laat ik de zwakheid van mijn ziel toe, van mijn natuurlijke
mens, die het allemaal maar moeilijk vindt? Of zal mijn geest, die met God verbonden is, de overhand
behouden? Zal ik, net als David, standhouden en mij niet laten overwinnen?

David wist dat Goliat sterker was dan hij. Daarom greep hij terug op God. Die had hem geroepen om
zijn volk te bevrijden en hij zei: 'Ik ga,’ tegen alle angst en logica in (2). Hij liet zijn 'kracht’, dat wat hij
geloofde, niet in het nauw brengen, maar ging er juist in staan. Ook al liet heel Israél het hoofd hangen.

Weet ik nog wat mij voor ogen stond, wat mijn doel was? Weet ik nog waartoe God mij heeft geroepen
en wat Hij mij heeft beloofd? De Hebreeén-brief waarschuwt: ‘Let op, dat je niet door matheid van ziel
verslapt’ (3). Maar wat kan ik dan doen?

Mijn ‘kracht’ zal groeien

De Spreuken-schrijver zegt: ‘Niet verslappen, maar volharden (), vasthouden aan wat God je toonde’
(1). En de Hebreeén-schrijver adviseert: 'Vestig in die benauwdheid je oog op Jezus. Hij is tot het einde
toe doorgegaan, tegen alles in’ (3). Wat wil hij daarmee zeggen?

Dat Jezus begrijpt waar ik voor sta. Dat ik op Hem in de benauwdheid mijn oog mag richten (5). Dat Hij
mij zal helpen om het perspectief vast te blijven houden en door te gaan (6). Hij zal mij uitredden en
maken dat ik het doel bereik (7).

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 24:10.
Als je je slap betoont ten dage van de benauwdheid, dan komt je kracht in het nauw.

2 1 Samuél 17:32, 37.
En David zei tegen Saul: Laat niemand om hem (= om die Goliat - AvdS) de moed verliezen, uw knecht (=
ik - AvdS) zal gaan en met deze Filistijn strijden.



... De Heer, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van
deze Filistijn.

3) Hebreeén 12:3.
Vestigt jullie aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft
verdragen, opdat jullie niet door matheid van ziel verslapt.

4) Jacobus 1:12.

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon
van het leven ontvangen ...

(5) Hebreeén 13:6.
... De Heer is voor mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?

(6) Filippenzen 3:16.
... hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!

(7) Jesaja 12:2.
Zie, God is mijn heil (= mijn redding, mijn verlossing, mijn hulp in benauwdheid - AvdS), ik vertrouw en
vrees niet, want mijn sterkte (= degene op wie ik steun - AvdS) en mijn psalm (= degene in wie ik mij
verheug - AvdS) is de Heer Heer, en Hij is mij tot heil geweest.

Nahum 1:7.
De Heer is goed, een sterkte (= een schuilplaats en een steun en toeverlaat - AvdS) op de dag van de
benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
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